
Dy’t de trep dweilje wol, 

moat fan boppen ôf 

begjinne

13 desimber 2017 • 52ste jiergong • Nûmer 25

Op de Him
Van gangbaar naar biologisch zorgt 
voor ontspanning bij Auke en Rennie 
Stremler
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It Dielshûs
Steeds minder bruiloften, maar wel 
veel meer verjaardagsfeestjes. Soms 
met een band.
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Easterwierrum
Niet meer alle dagen thuis 
hoeven zijn om op de winkel te 
passen. Tijd voor hobby’s 
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skilder nedich
www.skilder.nl
06 - 53360461

  
 
 
 
 
 
 
 

 

’t Kappershûs wenst u � jne feestdagen 
& een goed geknipt 2018.
www.kappershuis.nl – De Finne 2 Mantgum – 058 250 1575

Wite Krystdagen 
en in 
griene takomst!
Jimme tawinske 
troch Sam

Noflike 
krystdagen 

en in 
lokkich 
nijjier

0515 - 33 13 06 
www.vandereems.nl

Op ’e Skille is in útjefte 
fan Utjouwerij Bokma

Dy’t de trep dweilje wol, 

In oade oan Littenseradiel

Loofjend binne de reaksjes op de muzyk� lm Greidehert, dy’t ta gelegenheid fan it ferdwinen fan Littenseradiel op� erd wurdt yn de Helling yn Winsum. It grypt de minsken oan, it soarge foar oan-
diene mominten en it fertelt it ferhaal sa’t minsken Littenseradiel belibbe ha en noch belibje. En in prachtige titel. In oade oan Littenseradiel.                Foto: Elisabeth Dijkstra


